
Israë l – Palëstina: 
dë fëitën ën dë achtërgrondën 
10 fëbruari om 19u30 të Bruggë 

Het conflict tussen de staat Israël en de oorspronkelijke Palestijnse bevolking zit muurvast. Ook in ons land is 

het een materie, waarin de emoties hoog kunnen oplopen. 

In de inleiding zal de theoloog Jart Voortman  wat vertellen over de historische achtergronden van het conflict.  

Daarna gaat het over de manier waarop religie een rol speelt in het conflict.  Er zal een analyse gemaakt worden 

van het christenzionisme. Als slot bësprëkën wë ‘Hoë gërakën wë uit dëzë impassë?’ 

 

Na dë oorlog van 2008/2009 schrëëf Jart Voortman dë brochurë ‘dë droom ën hët prikkëldraad’. Dat was hët 

begin van zijn engagement. In 2011 maakte hij een reis in de bezette gebieden en sprak hij met 

vertegenwoordigers van verschillende organisaties. In 2012 verscheen van hem een theologisch artikel onder 

dë titël ‘zionismë als gëloof’. Op zijn wëbsitë hëëft hij ëën rubriëk ‘dë 

Israëlischë bëzëtting’. www.jartvoortman.be 

Jart Voortman, socioloog en theoloog, is nu werkzaam in het 

godsdienstonderwijs.  

 

 

Plaats : Ontmoëtingscëntrum ‘Onzë Ark’, Sint-Michielslaan 35, 8200 Sint-Michiels bij Brugge.  

Dicht bij de afrit van E40, Oostkamp en Brugge, gelegen.  

Met bus, lijn 7 vanaf het station Brugge om 19u01 en 19u21 

Met avondlijn Kinepolis (Kloosterhof ) telkens  38 min na het uur, 9 min later staat u aan het station. 

Inschrijven : info@tegenstroom.eu 

Vrije bijdrage waarmee we de onkosten van de zaal, publiciteit en spreker betalen. 

Vanaf 19 uur zijn de deuren open.  Breng gerust geïnteresseerden mee. 

 

HARTELIJK WELKOM! 

http://www.jartvoortman.be/

